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Libanon is een klein land in het Midden-Oosten maar het is 
vaak in het nieuws. De bevolking is verdeeld in drie 
hoofdgroepen: soenitische moslims, sjiitische moslims en 
christenen. De christelijke gemeenschap is al heel oud en 
dateert van de tijd van de apostelen. 

Na de Tweede Wereldoorlog was Libanon een welvarende 
stabiele natie en werd vaak het Zwitserland van het Midden-
Oosten genoemd. Daaraan kwam in 1975 vrij abrupt een 
einde toen de drie bevolkingsgroepen elkaar in de haren 
vlogen. De burgeroorlog duurde meer dan 20 jaar maar de 
vrede die daarop volgde gaf weinig verbetering. Het kwam 
niet meer goed en in toenemende mate was er onbekwaam 
gezag, corruptie en onderling wantrouwen. 

Het vertrouwen in de traditioneel heersende klasse is weg en 
er is geen leiderschap. 

Kerk in Actie begon een project met lokale partners om een 
groep jongeren in kampweekeinden toe te rusten met de 
kwaliteiten om een nieuwe start te maken en te  leren wat 
het betekent om leider te zijn en dienstbaar aan anderen. 
Deze jongeren zullen naar verwachting spoedig hun taken in 
de maatschappij opnemen, helpen een nieuwe start te maken 
voor het land en de kapotte structuur te helpen hervormen. 

Het doel is een nieuwe en hoopvolle toekomst voor 

Libanon.  
 


